
Weblog Februari.  
 
In  Februari gingen alle kinderen weer terug naar school. Van Januari tot eind Maart 
is de langste school periode en voor degene die op de middelbare school zitten, zijn 
ze ook het langste weg van huis. Ik mis Savannah, maar het is een stuk makkelijker 
dan vorig jaar, toen ze nog nieuw was in Boardingschool en ik niet wist of ze zal 
wennen of niet.  
 

Met Watoto Wema Centre zijn we nog een keer 
met de kinderen gaan zwemmen en dat was leuk.  
Davil en Erick hadden een schoolvriendje mee 
gesmokkeld Maar na een snel telefoontje met de 
moeder werd het een leuke officiële speeldag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op 15 Februari kwam mijn bijbelstudiegroep op bezoek in Watoto Wema Centre. Ze 
hadden etenswaren gekocht en een bijbelverhaal over Josef verteld aan de kinderen. 
Het voelde goed dat mijn eigen vrienden in Watoto Wema Centre op bezoek 
kwamen.  



Deze maand zijn er ook twee nieuwe 
medewerkers begonnen in Watoto Wema 
Centre, Maureen en Felister. We hebben 
helaas de huismoeder moeten ontslaan. 
Ze is een paar keer gewaarschuwd dat ze 
de kinderen beter moet behandelen, 
maar het werd alleen maar slechter. 
Persoonlijk vond ik het wel jammer, want 
ze heeft op verschillende functies toch 
bijna 8 jaar voor ons gewerkt. Maar de 
situatie kon echt niet meer. Gelukkig 
komen Anne en Sarah, haar tweeling die 
ook door haar werk in Watoto Wema 
Centre zijn opgegroeid wel elke dag langs. 
Ze horen nog volledig in ons programma, 
omdat we de moeder een baan hadden 
gegeven om zo de tweeling te helpen.  
We hebben gelukkig een nieuwe 

huismoeder gevonden via een vriendin van mij uit de kerk. Haar nichtje zocht een 
baan. Onze nieuwe huismoeder heet Felister, 29 jaar en heeft haar eerste week 
overleefd. Nou ja, beetje groot woord, want ze had de eerste dag al direct alle 
kinderen aan hun karweitjes gezet en de kinderen vinden haar nog aardig ook.  
Daarnaast hadden we al een tijdje geen sociale werker. Er was vorig jaar iemand op 
stage met het idee dat als de stage afgelopen was ze bij ons vast kon komen werken, 
maar ze was geen geschikt persoon. Nu hebben we Maureen. Ze is aardig en woont 
ook tijdelijk in de meidenkamer omdat ze van ver komt, dus de meiden hebben zeer 
strenge controle met 2 stafmedewerkers in hun kamers. Maureen is zich aan het 
inlezen over de kinderen, dus we gaan zien hoe zij het werk gaat doen. De kinderen 
vinden haar wel aardig, en ze is al begonnen met bijles aan Joyce, onze jongste, want 
die loopt wat achter op school.  
 
Ook hebben we een nieuw meisje erbij. Haar naam is 
Sylvia en ze is 12 jaar. Ze heeft al snel haar plaatsje 
kunnen vinden, en kan het goed vinden met Mary. Ze 
komt ook regelmatig even naast je zitten, maar vindt 
het fijner als je geen vragen stelt maar haar er 
gewoon laat zijn. Ook is ze al op de nieuwe school 
begonnen en heeft al een vriendinnetje in haar 
nieuwe klas gekregen. Ze vindt het wel leuk wanneer 
zij ook een sponsor krijgt. Misschien weet u wel 
iemand voor haar? 
 
 


